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Grootse dingen

(geschreven en voorgedragen door

tijdens de jubileumviering van Bibliotheek AanZet

op 30 oktober 2024 in Alblasserdam)

de grootse dingen beginnen meestal klein
er hoeft maar één flamboyante dame

slim en ambitieus te zijn

juffrouw Nel

ze was een bezig baasje

en ooit op de eerste etage, in één kamer
startte ze een social hub

een toegankelijke leesclub avant la lettre
ze hield het volk belezen en geletterd
althans in deze regio en met legio
uitdagingen bleek de bieb een blijvertje
want Nel wist te beklijven

in tijden dat er tal van crises heerste
stichtte zij (nog voor Utrecht en Deventer)
in Dordrecht écht

de allereerste

de grootse dingen beginnen meestal klein
je hoeft slechts pionier te zijn

fietsend zonder jas met een volle boekentas
klein beginnen vaak de beste dingen

van fietsen kwamen nieuwe vestigingen

en de bieb groeide met de tijden mee

na boeken kwamen stilaan de CD’s
computers, video’s en DVD’s

en langzaam werd de bieb een public place
want boeken zijn niet meer het enige

het vergt een lenige, sustainable aanpak

die steun op mens, verbinden en ontmoeten
“..want als taal je fundament is

ligt de wereld aan je voeten” *
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de grootse dingen beginnen meestal klein
juffrouw Nel stond al voor gelijkheid

en kansengelijkheid komt nu steeds dichterbij
maar de uitdagingen van onze tijd
digi-vaardigheid

leesplezier verliest onder jeugd aan fanatisme
analfabetisme

het is me wat

maar hier is “het huis van de stad”

hier floreert een talige onverschrokkenheid
een maatschappelijke betrokkenheid

al gaat de tijd, de digitale prikkelingen

de moderne World Of Warcraft-achtige ontwikkelingen
al gaan de zaken razendsnel

ga verder in de geest

van juffrouw Nel

zo wordt elke maatschappelijke wond gestelpt
want
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* vrij naar Tanja Helderman in het gedicht Fundament



